
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 7, nummer 33, zondag 7 mei 2023 
                                                                                     

LITURGIE   
Vertalingen Engelse liederen staan op bladzijde 3  
   
Muziek 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met partnergemeente Mestlin 
Gospelgroep zingt: Awesome God 
Inleiding themadienst + uitleg stenen 
Gebed 
Samenzang: Opwekking 654 - De vreugde van U is mijn kracht 
Schriftlezing: 1 Johannes 4: 16 
Vieren met kinderen 
- Muziek: Is je deur nog op slot   
- Kinderen krijgen het licht mee en gaan naar de nevendienst 
‘Vertrouwen’ door Sjouke en Mirjam 
Gospelgroep zingt: Y0u say 
Samenzang: Lied 833 - Neem mij aan  
(1e couplet gospelgroep) 
Filmpje: Vertrouwen 
Gospelgroep zingt: Reckless love 
Stukje/verhaal vertrouwen met stenen brengen 
Tijdens het brengen van de stenen, samenzang: Opwekking 42 - ‘k Stel mijn vertrouwen 
Gospelgroep zingt: Toekomst vol van hoop en Trust in You 
Dankgebed 
Samenzang: Opwekking 807 - God van licht 
Zegen  
Samenzang: Slotlied Opwekking 602 - Vrede van God 
Samenzang: Lied 708: 1, 6 – Wilhelmus 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

10.00 uur    Sixtuskerk - Zin op Zondag             Thema: ‘Kracht van Vertrouwen’ 
Deze dienst wordt verzorgd door Gospelgroep God Unlimited    
Ouderlingen:   Sita Terpstra, Dirk Jan Volbeda 
Diaken:    Jelle Jukema 
Hulp diaken:   Jasper Zijlstra   
ZoZ commissie:  Werkgroep L&E        
Koster:    Henk Smits 

Beamteam:   Liza Zijlstra, Douwina Duin 

 
- In deze themadienst willen wij samen met jullie het geloof beleven door te zingen, te bidden en te vertellen.  
  Laat je verrassen, inspireren en bemoedigen. 
  Samen met jullie willen wij in deze dienst nadenken over wat dit betekent.  
 

- er is kindernevendienst en tienerdienst. 

  Johannes 14:1-14  
  Kun je God zien? 
  Kort voor Pasen zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat ze niet ongerust hoeven te zijn. Hij zal voor hen een plaats    
  klaarmaken en daarna zullen zij met hem meegaan. Jezus vertelt dat hij de weg, de waarheid en het leven is  
  en dat ze de Vader zien als ze Jezus zien. 
 

- voor de dienst is er vanaf 9.30 uur koffie/thee drinken.  
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
  

           
  

 
Collecte bij de uitgang 
1e       Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne 
        NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      Kerkrentmeesters 
        NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

 
 
Toelichting collecte: KIA - Noodhulp OekraÏne 
 

Kerk voor de samenleving  
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te 
knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, 
elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in 
gevaar.  
Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen 
met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen.  Overal in het land worden gaarkeukens 
ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken. 
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben 
humanitaire hulp nodig.  
 

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, ten name van Kerk in Actie, 
onder vermelding van ‘Kerk voor de samenleving in Oekraïne’.  
 
 
Bloemengroet:  
Zondag 30 april zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Piet Nieuwenhuis,  
W. Kroesestrjitte 6. 
 
 
Volgende week zondag 14 mei werkt ‘New Sound’ mee aan de dienst. Thema: Je staat er niet alleen voor. 
 

 
Maandag   8 mei  19.30 uur Diaconie Terskflier 

  Woensdag  10 mei  18.00 uur Lekker Ite Terskflier 
 

        Het is de laatste keer van dit seizoen. 
        Van hart welkom! 
        Opgave bij Nely Jukema, tel. 0517-591143 
 
 
De kerkenraad nodigt je van harte uit voor de voorjaarsgemeenteavond  
op woensdag 10 mei om 19.45 uur in de Terskflier.  
 

         Agenda 
 

1. Welkom door de voorzitter  
2. Opening 
3. Rondje wel en wee 
4. Mededelingen 
5. Financieel verslag 2022 KRM 
6. Pauze 
7. Financieel verslag 2022 Diaconie en ZWO 
8. Verslag en voorstel van kerkenraad m.b.t. te beroepen predikant 
9. Stemming over voorstel kerkenraad m.b.t. te beroepen predikant 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
12. Opening 

 
De boekjes met de cijfers over 2022 liggen op de zondag 7 mei in de voorkerk ter inzage of om mee te nemen. 
Je kunt deze boekjes ook aanvragen via: boekhouding@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 
 
 
 
 

mailto:boekhouding@pknsexbierumpietersbierum.nl%20?subject=boekje%20met%20de%20cijfers%20over%202022


 
  

           
  

 
 

  

 

 
 
 

Vertaling Awesome God - Geweldige God 
 

Wanneer hij in gang schiet 
Dan is het niet voor de show 
(Onze God is een geweldige God) 
 

Zijn donderende voeten 
En vurige vuisten 
(Onze God is een geweldige God) 
 

En hij kon er niet mee lachen 
Wanneer hij ze uit het paradijs gooide 
Het was dan ook niet zomaar 
Dat Hij zijn bloed gaf 
Hij is al bijna terug 
En geloof het dus maar snel 
Onze God is een geweldige God 
 

Refrein 2x 
Onze God is een geweldige God 
Hij regeert vanuit de hemel 
Met wijsheid, kracht en liefde 
Onze Gods is een geweldige God 
 

En aan een sterrenloze hemel  
in het zwart van de nacht 
(Onze Gods is een geweldige God) 
 

Hij sprak in het duister en schiep het licht 
(Onze Gods is een geweldige God) 
 

Onrecht en wraak, goot hij over Sodom 
Mededogen en genade, gaf hij ons aan het kruis 
Ik hoop dat we nog niet te vlug vergeten zijn dat 
Onze Gods is een geweldige God 
 

Refrein 5x 

 

Vertaling You Say - Je zegt 
 

Ik blijf aan het vechten tegen de stemmen in mijn hoofd dat ik niet 
genoeg ben 
Elke leugen die mij vertelt dat ik nooit beter zal worden 
Ben ik meer dan een som van hoogte en dieptepunten? 
Herinner me nogmaals wie ik ben, want ik moet het weten (ooh oh) 
 

Refrein 
Jij zegt dat ik geliefd ben wanneer ik niks kan voelen 
Jij zegt dat ik sterk ben wanneer ik denk dat ik zwak ben 
Jij zegt dat ik vastgehouden wordt wanneer ik tekort kom 
Wanneer ik nergens bij hoor, oh dan zeg Jij dat ik van Jou ben 
En ik geloof, ik geloof 
Wat jij zegt over mij 
Ik geloof 
 

Hoe Jij over mij denkt is het enige wat er toe doet 
in Jou vind ik mijn waarde, in Jou vind ik mijn identiteit 
 

Refrein 
 

Alles wat ik heb leg ik voor Je voeten neer 
God, elke fout en elke overwinning leg ik bij Jou neer 
 

Refrein 

 

Vertaling Reckless love - Roekeloze liefde 
 

Voor ik een woord gesproken had, zong u over mij 
U bent zo, zo goed geweest voor mij 
Vóór ik ademde, ademde U Uw leven in mij 
U bent zo, zo lief geweest voor mij 
 

Refrein 
O die overweldigende, oneindige 
roekeloze liefde van God 
Ze achtervolgt me, vecht tot ik gevonden ben 
Laat de 99 achter 
Ik kon het niet verdienen, Ik ben het niet waard 
Toch geeft U Uzelf weg 
O die overweldigende, oneindige 
roekeloze liefde van God 
 

Toen ik uw vijand was, vocht U voor mij 
U bent zo, zo goed geweest voor mij 
Toen ik me niets waard voelde, betaalde U alles voor mij 
U bent zo, zo lief geweest voor mij 
 

Refrein 
 

3x 
Er is geen schaduw die U niet zou verlichten 
Geen berg die U niet zou beklimmen, mij achtena 
Er is geen muur die u niet tegen de vlakte zou gooien 
Leugen die u niet zou neerhalen, mij achterna 
 
Refrein 
 
 
 

Vertaling Trust in You - Vertrouwen in U 
 

Ik laat elke droom los 
Ik leg ze allemaal aan Uw voeten neer 
Elk moment van mijn omzwervingen 
Verandert nooit wat U ziet 
 

Ik probeer deze oorlog te winnen 
Ik geef toe, mijn handen zijn vermoeid, ik heb Uw rust nodig 
Machtige krijger, koning van de strijd 
Wat ik ook tegenkom, U staat aan mijn zijde 
 

Refrein 
Als U de bergen niet beweegt 
Wil ik dat U beweegt 
Wanneer U de wateren niet scheidt 
Ik wilde dat ik er doorheen kon lopen 
Als U de antwoorden niet geeft 
Terwijl ik U roep 
Ik zal vertrouwen, ik zal vertrouwen, ik zal op U vertrouwen 
 

De waarheid is dat U weet wat morgen brengt 
Er is geen dag in het verschiet die U niet hebt gezien 
Dus laat alle dingen mijn leven en adem zijn 
Ik wil wat U wil Heer, en niets minder 
 

Refrein 
 

U bent mijn kracht en troost 
U bent mijn vaste hand 
U bent mijn stevige basis 
De rots waarop ik sta 
Uw wegen zijn altijd hoger 
Uw plannen zijn altijd goed 
Er is geen plaats waar ik zal gaan 
Waar U nog niet hebt gestaan 
 

Refrein 
 


